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Wie is Annie?
Bij KIDZ Annie prikkelen we je fantasie met de leukste

verhalen maar we nemen je ook mee naar een andere

wereld met unieke liedjes, eigen versjes en veel meer!

Koddige fantasiewezentjes.



KIDZ Annie
Annie M.G. Schmidt

Annie was een Nederlands dichteres en schrijfster van verzen,

liedjes, boeken, toneelstukken, musicals en radio- en

televisiedrama.

Annie werd in Nederland en Vlaanderen vooral beroemd met

kinderboeken als Pluk van de Petteflet (1971) en Abeltje (1953),

series kinderverhalen als Jip en Janneke (1952-1957) en

kinderversjes als Dikkertje Dap (1950) en Het Beertje Pippeloentje

(1958). 

Ze was liever kat geweest dan dame en dat merk je in versjes als

De Lapjeskat, ze schreef de mooiste gedichten over poezen en

andere dieren. Maar ken je ook Siepie het favoriete poesje van

Jip en Jannneke?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vers_(gedicht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_(document)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toneelstuk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Musical
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drama_(genre)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drama_(genre)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pluk_van_de_Petteflet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abeltje_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jip_en_Janneke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dikkertje_Dap
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Het_Beertje_Pippeloentje&action=edit&redlink=1




LINK NAAR
INTERIEUR
Benieuwd? Veel leuke ideeën om verder uit te werken!
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Voorleeshoekje

Voorlezen prikkelt de fantasie en nieuwsgierigheid van kinderen. Door samen met
kinderen in een verhaal te duiken, komen ze in een andere wereld terecht en
leren ze nieuwe en onbekende dingen kennen. Hun dagelijkse wereld wordt
groter, ze kunnen meeleven en zich identificeren met personages. Verhalen
kunnen kinderen blij en vrolijk maken, maar ze kunnen ook gevoelige thema’s
zoals ziekte, verlies en dood bespreekbaar maken. Boeken kunnen een goede
aanleiding zijn om na het voorlezen te praten over emoties zoals angst en verdriet.
Ook zorgt voorlezen voor rust, ontspanning en structuur in de dag van kinderen.
Tijd voor een verhaaltje dus!
Tip: de BEKVÄM kruidenrekjes van Ikea zijn Ikea leuke boekenrekjes om in huis te
halen.



Annie's uitleenkast
Door voor te lezen groeit de woordenschat van een kind razendsnel. Ook al praten
ze nog niet, baby’s leggen heel vroeg verbanden tussen wat je zegt en wat je doet.
Zo leren ze nieuwe begrippen en nieuwe woorden.
Een boek prikkelt de fantasie en de nieuwsgierigheid. Kinderen leren zo de
wereld kennen, ze gaan zich gemakkelijker inleven in anderen en denken mee na
over hoe je problemen kan aanpakken.
Voorlezen of samen in boeken kijken versterkt ook de band tussen ouder en
kind. Samen lezen is vooral heel gezellig. Je hebt geen speciale vaardigheden of
apparatuur nodig. Alleen jij, je baby en wat boeken. Om dit te stimuleren kan je een
uitleenkastje voorzien voor ouders. Zo kunnen ze boekjes meenemen en slaan we de
brug tussen opvang en de thuisomgeving.
Tip: zoek een boek dat bij je past op www.boekenzoeker.be



CREATIEF
MET
LETTERS
Annie is overal!
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Woordslingers
Verzamel oude boeken of duik de Kringloopwinkel in
en maak de creaties met de pagina's. Van vlaggetjes
tot een vlindermobiele.

Ze kunnen misschien nog niet schrijven maar hoe leuk
is een lettermuur. Vroeger op de koelkast maar bij Annie
kan je een heuse lettermuur vinden!
Check www.supermagnete.be voor leuke magnetische
ideetjes!

Lettermuur



RIJMPJES
& 
POËZIE
Ontdek een magische wereld
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Poëzie voor kiddo's

Annie schreef fantastische kindergedichten. Via een poëziemandje kan je elke
maand een ander gedichtje in de kijker zetten. Stimuleer de verbeelding en laat je
verrassen door de mooiste illustraties.

Rijmpjes op de muur

Je favoriete kindergedicht gevonden? Misschien kan je de wel als sticker op de
slaapkamermuur voorzien?

Vertelstenen

Je begint met stenen zoeken. Het liefst gebruik je hiervoor gladde stenen met ronde
vormen. Als je een aantal stenen hebt kan je plaatjes erop op schilderen. Tot slot leg
je de stenen willekeurig naast elkaar en probeert een verhaal te maken van de
plaatjes. Steeds een nieuw  verhaal!


